































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aan Jezus Christus valt niet te ontkomen, ook al probeer
je nog zo hard zijn bestaan en zijn macht te ontkennen.
ledereen zal ooit een ontmoeting hebben met deze Man
uit Nazaret, wiens optreden het grote keerpunt in de
geschiedenis is. Wat voor ontmoeting dat zal zijn, hangt
af van je positie. Ben je tijdens je leven een volgeling van
Hem geworden, dan heb je Hem al ontmoet en verlang je
ernaar Hem opnieuw te zien. Wijs je Hem af, dan sta je er
niet best voor, ook al heb je nog zo veel gepresteerd.

De Duitse predikant Wilhelm Busch wilde alle mensen
wel overhalen om Jezus aan te nemen als de Leidsman
van hun leven. Hij sprak met iedereen die maar wilde
luisteren over dit ene onderwerp: Als je Jezus volgt,

leef je in een vrijheid waarvan je het bestaan niet kende.
Als je Jezus niet volgt, heb je geen idee hoe donker

je bestaan is en hoe gevaarlijk de weg is die je gaat.

Dit boek is eerder in het Nederlands verschenen onder de

titel Zeventien toespraken van Wilhelm Bu
DIT IS EEN ISBN 90-6067-941-5

|
9 1789060"%79418">

78






